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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: Mw. Drs. J. Weigand-Timmer

Organist:  Jos Dekkers
Lector: Brenda Kerkdijk
Orgelspel

Stilte

Welkom en mededelingen

Inleiding
Lied Lb 89:1,5 En 7

Stil Gebed
Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering
Genadeverkondiging

Glorialied EIb 343:1-4
Lezing van de leefregel

Lied Lb791:1, 4,5 En 6
Gebed bij de opening van het woord

Kindermoment + Lied Elb 471 (Evt. Met
Youtube Https://Youtu.Be/E73f8uhlgbw)

Schriftlezing OT - Jesaja 43: 1-5a door lector
Lied Lb 939:1 En 3

Schriftlezingen NT - 2 Korinthe 4: 6-14
Lied Lb 978:1,2 En 3

Verkondiging - Kostbaar
Lied Elb 387: 1 En 2

Inzameling van gaven
Gebeden

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Slotlied Lb 416: 1-4

Wegzending en zegen

Beantwoord met gezongen ‘Ja, Amen Ja,
Halleluja’.

Collecten:

1 Het Vakantiebureau
2 Diaconie

3 Steuncoll.

"ledereen verdient een vakantie, ook als je
alleen bent of hulp nodig hebt. Daarom
steunen wij, als diaconieén en vrijwilligers, het
Vakantiebureau.

Het Vakantiebureau organiseert het hele jaar
door vakanties voor mensen die niet (meer)
zelfstandig op vakantie kunnen. Het
vakantiebureau is onderdeel van de
Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk en verbonden met de
Protestantse Kerk Nederland.

Ouderen met of zonder zorgvraag,
mantelzorgers, mensen met een meervoudige
beperking en gezinnen met weinig geld.
lIedereen is welkom, ongeacht geloof of
achtergrond.

Daarom is deze eerste collecte van vandaag
bestemd voor het Vakantiebureau.

U kunt uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de Diaconie
NL38RABO0373709234 met vermelding van
Het Vakantiebureau.

De tweede collecte is voor de Diaconie en de
derde collecte is de STEUNCcollecte

Kerk en slavernijverleden.

Citaat Ds. De Reuver: ‘In 2013, toen we het
woord woke nog nauwelijks gebruikten, heeft
de Raad van Kerken in Nederland - waar ook

Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
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de Protestantse Kerk toe behoort - schuld
erkend en verantwoordelijkheid genomen
voor zijn aandeel in het slavernijverleden.
Kerken en individuele kerkleden hebben een
duister aandeel in dit verleden doordat ze
slavenhandel en slavernij kritiekloos
legitimeerden en er zelfs van profiteerden’.

Op de site van de PKN
https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-
rene-de-reuver-over-het-slavernijverleden/
kunt u een schrijven vinden van Ds. De Reuver
over kerk en slavernijverleden, het thema van
deze week van de Protestantse Kerken in
Nederland.

Dat er in het verleden onacceptabele zaken
zijn gebeurd én getolereerd door de kerken is
duidelijk maar hoe is het nu? Ook nu is er een
vorm van ‘moderne slavernij’, racisme,
onderdrukking van minder bedeelden.

Wat is er nodig om dit te veranderen? Om
oprechte gelijkwaardigheid ten opzichte van
anderen te ervaren? In de eerste plaats: de
Bijbel laten spreken. Voor God zijn alle
mensen gelijk.

Wat de kerk, in de tweede plaats, moet
stimuleren is persoonlijke ontmoeting tussen
mensen van verschillende komaf. Als je elkaar
daadwerkelijk ontmoet, wordt de ander een
mens van vlees en bloed, net als jijzelf. Dan
ontdek je dat het maar net is waar je wieg
heeft gestaan en dat het net zo goed
omgekeerd had kunnen zijn.

Alle mensen zijn gelijk en niemand is meer
gelijk dan een ander. Is dat woke? Nee, dat is
Bijbels.

Berichten voor de gemeente

Bloemen
Op 25 juni gingen de bloemen als groet naar
mw. A. Brouwers-Vissers.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of
te mailen hhoogendoornis@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden:
telefonisch 06 83446753; e-mail
dsgvanderlinden@gmail.com

Tussenstand actie Kerkbalans 2023

Samen willen we werk maken van een
gemeente, die geloof, hoop en liefde met
elkaar deelt. Daarvoor is ook onze financiéle
bijdrage nodig. We hebben ons ten doel
gesteld om €47.500 aan vaste vrijwillige
bijdragen op te halen. Ook willen we samen
het begrote tekort dekken van €4.367. Zo
kunnen we financieel gezond te basis leggen
voor de toekomst van onze gemeente.

We zijn erg dankbaar dat we tot en met april
2023 een totaalbedrag mochten ontvangen van
€29.680,93 (62% van de begrote VVB). Alle
gevers heel hartelijk dank!

Wilt u vandaag nog geven voor de kerk van
morgen? Maak dan uw bijdrage over op
rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 1
t.n.v. Gereformeerde Kerk
Sprang-Capelle o.v.v. VVB
2023 of via iDeal door deze
QR-code te scannen:

of via deze betaallink. Wilt u
structureel onze gemeente
steunen en zekerheid bieden, dan is een
periodieke gift (een vast jaarlijks bedrag de
komende vijf jaar, volledig aftrekbaar) wellicht
iets voor u. Neem daarvoor contact op met
onze penningmeester, Johan de Bont:

penningmeester@pkndebrug.nl.

Dank u wel!

Na afloop van de dienst is er
gelegenheid voor ontmoeting en
gesprek onder het genot van
koffie, thee of limonade
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